
Taizéviering zondag 18 januari 2026 19.00 uur 
 

Thema: ‘Zoek de stilte’ 
 
Voorganger : Tabitha Keuning 
Pianist : Wim van Lenthe 
m.m.v.  : Gerdi Mulder en Radboud Scheifes, blokfluit 
  : Gelegenheidskoor 

: Werkgroep Meditatieve vieringen 
 

 
 
Bij binnenkomst klinkt er muziek uit Taizé 
 
De paaskaars brandt 
 
Stilte 
 
Aansteken van de oecumenische kaars 
 
Zingen: Lied 8 C’est toi ma lampe (We zingen in het Frans) 
 
C’est toi ma lampe, Seigneur. Mon Dieu éclaire ma ténèbre. 
Seigneur, mon Dieu, éclaire ma ténèbre. 
 
Mijn lamp ontsteekt U, o Heer. Mijn God verlicht mij in mijn duister. 
Mijn God, mijn God, verlicht mij in mijn duister. 
 
Korte gedachte bij deze viering (Etty Hillesum en Taizé) 
 
Stilte 
 
Gedicht: Stilte leidt tot wijsheid. 
 
Zingen: Lied 35 Bonum est confidere (We zingen in het Latijn) 
 
Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. 
 
Goed is het te hopen op de Heer, onze God. 
Goed is het te vertrouwen op de Heer, onze God. 
 
Zingen: Lied 60 O Christe Domine Jesu afgewisseld met (gezongen) teksten  
uit de Psalmen door het koor. 
 
Allen: O Christe Domine Jesu, O Christe Domine Jesu. 
 
Teksten door het koor: 
 
1. Mijn verlangen gaat uit naar U, mijn God, op U vertrouw ik. 
God, leer mij uw wegen kennen; Heer, maak mij wegwijs op uw paden. 
Leid mij in uw waarheid, Heer. U, God, bent mijn redder. 
 
2. Op U hoop ik heel de dag omwille van uw goedheid. 
Heer, denk aan uw barmhartigheid en uw liefde van eeuwen nabij. 
 
3. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. 
Hij brengt mij naar vredig water, Hij geeft mij nieuwe kracht, doet mij herleven. 
Ik ben voor geen onheil bang, U bent bij mij.  
Voor mijn ogen dekt u de tafel, vult U mijn beker tot de rand. 
 
 
Evangelielezing: Marcus 1: 29-39 
 
 



Zingen: Lied 32 Mon âme se repose (We zingen in het Frans) 
 
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul; de lui vient mon salut. 
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix. 
 
Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God; van Hem alleen mijn heil. 
Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede, keert zich stil tot Hem. 
 
 
Quote van Etty Hillesum 
 
 
Zingen: Lied 125 Christe, lux mundi (We zingen in het Latijn) 
Tijdens het zingen is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken 
 
Christe, lux mundi, qui sequiturte habebit lumen vitae, lumen vitae. 
 
Licht van de wereld, wie U volgt op uw weg, die heeft licht van leven, levenslicht. 
 
 
Grote stilte 
 
Muzikaal moment 
 
Gebeden afgewisseld met het zingen van: Lied 87  Kyrie eleison 
 
Het koor zingt: Lied 146 Our Father 
 
 
Slotgebed 
 
 
Zingen: Lied 55 Da pacem cordium (canon) 
 
 
Zegenbede 
 
 
Zingen: Lied 119 Nothing can ever 
 
Nothing can ever come between us and the love of God 
The love of God revealed to us in Christ Jezus. 
 
 
Zingen: Lied 112 Bleib mit deiner Gnade (We zingen in het Duits) 
 
Bleib mit deiner G’nade bei uns, Herr Jesu Christ. 
Ach, bleib mit deiner G’nade bei uns, Du treuer Gott. 
 
Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God. 
O, blijf met uw genade bij ons, licht in het duister. 
 
 
 
Bij de uitgang: Inzameling van gaven voor Stichting Care en kerk. 
 


